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21. Je houdt pas echt van Mij als je niet alleen wéét wat Ik zeg, maar 
ook dóet wat Ik zeg. En de Vader zal van elk mens houden die van Mij 
houdt. En Ik zal van hem houden en ervoor zorgen dat hij Mij echt leert 
kennen."

22. Judas, niet Judas Iskariot maar een andere Judas, zei tegen Hem: 
"Heer, hoe komt het dat U ervoor zal zorgen dat wíj U wel echt zullen 
leren kennen, maar de andere mensen niet?"

23. Jezus antwoordde hem:"Iemand die van Mij houdt, zal doen wat Ik 
zeg. Mijn Vader zal van hem houden en Wij zullen bij hem komen en in 
hem wonen.
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Wat hebben we te doen als we doen wat Jezus zegt?

o Niet in boosheid spreken

o Geen wrok koesteren

o Niet schelden

o Verzoenen

o Wees vriendelijk naar tegenpartij

o Niet begeren maar rein leven (met de 
ogen)

o Breken met verleiding tot zondigen

o Niet echtbreken

o Niet zweren maar: een woord is een 
woord!

o Geen kwaad met kwaad vergelden

o Een tweede kans geven (linkerwang)

o Iets extra’s  geven als iemand dwingt

o De tweede mijl lopen

o Heb uw vijanden lief en zegen hen

o Bid voor je vervolgers

o Houd van mensen die niet je vrienden 
zijn

o Wees vriendelijk voor wie niet je vriend 
is.

o Wees volmaakt! 



Wat hebben we te doen als we doen wat Jezus zegt?

o Geen vroomheid showen aan mensen
o Giften geven
o Persoonlijk gebed
o Bidt het onze Vader
o Mensen vergeven
o Onopvallend vasten
o Geen schatten op aarde verzamelen
o Wees zuiver vanbinnen (22)
o Focus op God. W
o Wees niet bezorgd over dagelijkse 

dingen, maar zoek eerst het Koninkrijk

o Niet oordelen
o Geen parels voor de zwijnen werpen
o Bidden
o Doe wat u zou willen dat anderen 

doen
o Gaat in door de smalle poort
o Let op valse profeten
o Breng goede vrucht voort
o DOE wat Jezus zegt.

o Heb elkaar lief
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JUDAS 
THADDEÜS 
(Lebbeüs)



De kracht van 
zoekers en 
twijfelaars

• Zacharias werd vader van de “De 
roep over de woestijn”

• Thaddeus bracht het evangelie 
in Armenia, Irak en Iran.

• Filippus bracht het evangelie 
Griekenland en Turkije

• Thomas bracht het evangelie in 
India.
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