
De tijd is rijp





Lezen

Markus 1

Lukas 9 en 10

Mattheüs 28 (2 Kronieken 36)

→ Bijbelse theologie van Gods Koninkrijk

→ Het Kruispunt



Evangelie van het Koninkrijk

• Het is nabijgekomen!

• Enacted, 
inaugurated
eschatology

• Jezus’ leven, dood, 
opstanding, Hemelvaart 
en Pinksteren



Evangelie van het Koninkrijk

Verkondigen en demonstreren

• Positie, identiteit als kinderen en medewerkers

• “Laat Uw Koninkrijk komen…” → stukje shalom

• Zoals een heraut (kēryssō) in het Romeinse rijk

• Heilige Geest: gebed en gaven



Samenvattend

Gods Koninkrijk is nabijgekomen! 

We leven in een tussentijd, waarin we mogen verkondigen en 
demonstreren.

Hebben we een verlangen om dit te doen?

Koninkrijks-cultuur creëren.

Uitstrekken naar de Geest.


