


Inhoud

* Introductie op het boek Psalmen
* Profetisch

* Het Koningschap van God

e Samenvatting en afsluiting



Introductie

De Psalmen van David

* 150 liederen van meerdere auteurs

* Bundeling van 5 boeken (afsluiting)

* \Verschillende vormen en stijlen

* Rijk aan theologische thema’s

* Tijd van de koningen

* Aanbidding centraal gesteld (tehillim)
* Midden van de Bijbel



Profetisch

* Meest geciteerde boek uit OT

e Jezus is de vervulling (Luk. 24:44)

* Zijn hartsgevoelens (kruiswoorden)
* Verbinding met Israél



Het Koningschap van God

* Onderzoek van de laatste eeuw
* Bewuste indeling?

* Koningschap van David =2 Koningschap van Jezus
“het Messiaanse Koningschap”



De 5 boeken

Inleiding 1+2

Boek 1 3-41
Boek 2 42 — 72
Boek 3 73 -89
Boek 4 90 - 106
Boek 5 107 — 145

Slot 146 — 150



De 5 boeken

Inleiding Wandel op Gods weg

Boek 1 Het Messiaanse koningschap in crisis

Boek 2 De crisis overwonnen

Boek 3 Ondergang Jeruzalem, tempel, koningshuis
Boek 4 Ballingschap, maar God regeert

Boek 5 Herstel 2 God is Koning voor eeuwig

Slot Halleluja!



Inleiding (1+2)

* Belang van de Torah en toewijding daaraan
* Welzalig de mens... (inclusio)

* Grote plaatje van Gods plannen zichtbaar
- de Gezalfde: Messiaanse Koning centraal



Boek 1 (3 — 41)

Crisis van het Messiaans Koningschap
* Begint met Psalm 3: David vlucht voor Absalom
e Strijd tussen de Gezalfde en andere machten

* “blokjes” zoals Psalm 3—14 en 15 - 24
- centrale Psalmen

* Eindigt met Psalm 41: diepe ellende



Boek 2 (42 — 72)

Crisis van het Messiaans Koningschap overwonnen
* Begint met Psalm 42: verlangen naar God

* Tijd van Davids familie-perikelen

* Psalm 51: schuldbesef 2 omslagpunt

* Eindigt met Psalm 72: Davids regering overwint



Boek 3 (73 — 89)

Ondergang Jeruzalem, tempel, koningshuis
* Asaf en de Korachieten: leiders van de tempel

* Begint met Psalm 73: dicht bij God, het heiligdom
— dan Psalm 74: heiligdom is verwoest

* Verdriet, troost, wraak, wanhoop

* Eindigt met 88 en 89: donkere klaagzangen
Psalm 89:50 vangt de spanning: verbond verworpen



Boek 4 (90 — 106)

Ballingschap, maar God regeert

* Begint met Psalm 90: Mozes als antwoord

* Gods goedheid, bescherming, macht, glorie, etc.

* Eindigt met Psalm 105 en 106: Gods trouw (Mozes)

* Hoe lang nog, Heer? Wanneer? Red ons!
Psalm 106:47



Boek 5 (107 — 145)

Terugkeer en herstel 2 God is Koning voor eeuwig
* Begint met Psalm 107 als antwoord: God verlost
* Psalm 110: Koningspsalm, meest geciteerd

* 111-118: vreugde, dank, feest
Centraal 119: vreugde van de wet

* 120 -134: pelgrimsliederen naar Jeruzalems tempel
Centraal 127: Salomo over Gods huis

e 138 — 145: David “"terug” als beeld van de Gezalfde



Slot (146 — 150)

Loof Hem

* Davids naam niet meer genoemd, alles draait om Hem
* Alles en iedereen lofprijst Zijn Naam!

* Omarmd door een dubbel “Halleluja!”



De 5 boeken

Inleiding Wandel op Gods weg

Boek 1 Het Messiaanse koningschap in crisis

Boek 2 De crisis overwonnen

Boek 3 Ondergang Jeruzalem, tempel, koningshuis
Boek 4 Ballingschap, maar God regeert

Boek 5 Herstel 2 God is Koning voor eeuwig

Slot Halleluja!



Samenvatting

Theologische boodschap van Psalmen:

God regeerde, regeert en zal regeren
door Zijn Gezalfde tot in eeuwigheid!






