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Genesis 23:2- 4 (HSV)

• En Sara stierf in Kirjath-Arba-het tegenwoordige Hebron-in het land 
Kanaän. Abraham ging de tent in om rouw te bedrijven over Sara en 
haar te bewenen.

• Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn dode en sprak tot de 
Hethieten: Ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar geef 
mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn dode kan uitdragen en 
begraven.



Abraham

• Verliest zijn levensgezellin
• Abraham koopt een graf om Sara te begraven

• Zijn zoon verliest zijn moeder en heeft geen vrouw
• Abraham tuurt zijn knecht erop uit om een vrouw voor Izaäk te zoeken



Waarom is dit ze belangrijk?

• Hij had zich ook terug kunnen 
trekken vanwege zijn verdriet

• Hij had kunnen proberen om 
alles zoveel mogelijk bij het oude 
te laten.

• Hij denkt verder

• Hij stelt een daad op grond van 
de belofte die hij heeft gekregen.



Waarom is dit ze belangrijk?

• Een volk wat zich niet op de 
toekomstige eeuwigheid richt 
heeft geen overlevingskans

• De Maya’s verdwenen na 3500 
jaar binnen een tijd van 50 jaar.

• Abraham is de vader der 
gelovigen geworden omdat hij 
niet aards (tijdelijk) maar 
geestelijk (toekomst) denkt. 

• Het Joodse volk is de oudste 
beschaving op deze wereld.



Vernieuwend geloven

• Daden van vriendelijkheid

• (Thora) Bijbelstudie

• Gebed

• Een gebroken geest  als offer (Psalm 51)

• Vasten

• Gastvrijheid

U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk 
zijn. (Numeri 19:6)



Wat betekent dit voor ons en de gemeente?

• Trekken we ons terug? (verleden)

• Blijven we consumeren? (heden)

• Bedenken we oplossingen voor morgen en worden we die 
eeuwigdurende beschaving van Christusvolgelingen?


